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WIJNREIS
DE MOEZEL

V E R B L I J F :

Hotel Am Hafen
Cochem, Duitsland

met balkon met
uitzicht op de
Mosel!

O N Z E  K A M E R S

West-Duitsland
L O C A T I E :

 
D A T A :



ÜB
ER

De Moezel is de rivier die door
Frankrijk, Luxemburg en Duitsland
gaat. De rivier is 544 km lang en
staat bekend om zijn wijnstreken. 

De Moezel ontspringt in Franse
Vogezen op zo'n 730 meter hoogte
en mondt uit in de Rijn in Koblenz. De
Moezel stroomt voor de helft van z'n
lengte door Duitsland. De Moezel
vallei is de natuurlijke scheiding
tussen het Eifelgebergte en de
Hunsrück.

De wijnstreek "Mosel" heette tot en
met 2006 "Mosel-Saar-Ruwer". Het
wijngebied is verdeeld in vijf gebieden
met 19 grote wijngaardcomplexen die
ook weer bestaan uit één of
meerdere wijngaarden die in
meerdere gemeenten kunnen liggen
en eigendom kunnen zijn van
verschillende wijnboeren.

O V E R  D E  M O E Z E L
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WIJNSTREKEN
De Moezel gaat terug tot begin 4e eeuw, en onder impuls van
Karel de Grote werd omstreeks 800 een selectie van de
beste druiven en de beste liggingen, gecombineerd met een
strenge wetgeving voor wijnbouwers en handelaren,
doorslaggevend voor het ontstaan van een kwaliteitsgebied.

De belangrijkste druivenrassen in de wijnstreek Mosel zijn
van de witte druiven;
Riesling, Müller-Thurgau, Elbling, Kerner, Weisser en Grauer
Burgunder & Bacchus.
Van de blauwe druiven zijn er Spätburgunder, Dornfelder &
Regent de meest aangeplant.

B E E T J E  G E S C H I E D E N I S

De Moezel strekt zich in Duitsland uit tussen Koblenz en
Trier (Rijnland-Pfaltz). De streek is bekend om zijn
voornamelijk witte wijnen van de Riesling, Weisser en Grauer
Burgunder, Elbling en de Müller-Thurgau druiven.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Moezel_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riesling
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller-Thurgau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elbling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinot_blanc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacchus_(wit_druivenras)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinot_Noir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dornfelder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regent_(blauw_druivenras)


Over ons verblijf

COCHEM
Wij verblijven in het

Hotel am Hafen. 
Ons hotel ligt in Cochem aan de rivier de Moezel!



Toiletpapier, Handdoeken, Bad of

douche, Eigen badkamer, Wc,

Gratis toiletartikelen en een Föhn

I N  D E  B A D K A M E R

Uferstraße 3, 56812 Cochem,

Duitsland

+49 2671 97720

www.hotelamhafen.com

C O N T A C T  I N F O

Gasten van Hotel am Hafen kunnen

tijdens hun verblijf genieten van een

hoog beoordeeld ontbijt

(gastbeoordelingsscore: 8.2).

O N T B I J T

Dagelijkse schoonmaak
Strijkservice > Toeslag
Stomerij > Toeslag
Wasserij > Toeslag

S C H O O N M A A K D I E N S T E N

UNSEREM
VERBLEIB 
Het hotel ligt aan de rechteroever van de
rivier de Moezel in Cochem en biedt
comfortabele kamers met een prachtig
uitzicht op de rivier en het kasteel. Er is
gratis WiFi beschikbaar.

Alle rookvrije kamers van Hotel am Hafen
zijn comfortabel ingericht en voorzien van
een flatscreen-tv met satellietzenders.   Elke
heeft kamer een eigen badkamer.  Onze
kamers hebben een balkon met uitzicht op
de rivier!

Ons eerste diner hebben wij hier! We zitten 
 of op het terras of in het trendy, rustieke
restaurant in Moezelstijl, dat specialiteiten
uit de Moezelstreek en heerlijke lokale
wijnen serveert.

H O T E L  A M  H A F E N  
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=hotel+am+hafen+duitsland&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


 

DAG 1
Om 09.00 zullen wij met z'n achten
vertrekken vanuit Vriezenveen met
onze bus naar het dorpje Cochem
De rit duurt 4 a 5 uur, waar we nog
een keertje tussendoor zullen
stoppen voor een bakje koffie.  

Zodra we aankomen bij het hotel in
Cochem, gaan we inchecken en is er
nog tijd om bijvoorbeeld een
wandelingetje te maken.

Aan het einde van de middag krijgen
we een fijne proeverij met lekkere
hapjes bij Heronimi in Cochem. 

Wanneer we er klaar voor zijn gaan
we lekker dineren bij het hotel en dan
hebben we de eerste ontmoeting met
de Moezel in de pocket! 

www.hieronimi-wein.de 

H E R O N I M I  C O C H E M  
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Dag twee begint weer met een lekker ontbijt bij het hotel. Daarna gaan we weer op
pad! Kaffee-Kuche onderweg wanneer we naar de Schincken Räucherei in Senheim-
Senhals gaan. Deze gave Metzger, slager, heeft oa prachtige stukken ham klaar
liggen voor ons die worden gerookt in hun eigen rokerij.

D A G  2  

"Naast rauwe worstproducten en
zelfgemaakte conserven bevelen wij
onze klassieke "Moezelham" aan. Deze
wordt gemaakt volgens een oud
familierecept, traditioneel droog
gezouten en mild gerookt met
beukenhout. Daarna laat men hem
vier maanden rijpen in de
leisteenkelder".

W E B S I T E  S C H I N C K E N
R Ä U C H E R E I  

Nadat we hier hebben genoten van
oa de moezelham, gaan we door met
een rondleiding door de kelders van,
en wijntour door de wijngaarden van
de familie Loescher-Erben, ook in
Senheim-Senhals.

Hier zullen we genieten van een
borrelplank op de berg met een
prachtig uitzicht met natuurlijk een
wijntje in de hand.
In de avond gaan we naar Ristorante
Pizzeria La Baia in Cochem om te
dineren met wijn en spijs. 

R E S T  V A N  D E  D A G

DA
G 2
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"Hier gibt es nie eine Hand ohne ein
Glas Wein"

DAG 3
We beginnen de derde dag met een lekker
ontbijt.. Rond tien uur hebben we elektrische
Choppers waar we ca. 6 uurtjes mee gaan
Touren door de mooie regio. Lekkere
pitstops, hapjes, drankjes, etc. 

Na het touren gaan we wijn 'blenden' bij
Hotel am Hafen. 

Voor het avond eten, gaan we dineren bij
een typische Duitse tent in Cochem;    Stube
Onkel Willi.  

D A G  D R I E  
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DAG 4
Onze laatste dag beginnen we weer
met een fijn ontbijt in het hotel.
Na het ontbijt, zullen we vertrekken
naar Landgasthof Pyrmonter Mühle.
De rit zal een klein halfuurtje zijn 
 met de bus. Bij Pyrmont worden we
ontvangen met een koffie en een
goed stukje taart. 

Aansluitend zullen we een tour
krijgen door het oudste kasteel van
Duitsland; Burg Eltz. 
 

Het kasteel staat in een nauw zijdal
van de Moezel, tussen Koblenz en
Cochem, op een steile rots. Het
kasteel heeft een geschiedenis van
meer dan 850 jaar.

Na de tour, gaan we genieten van
een lunch in Bonn met
Flammenkuchen en een goed glas
wijn ernaast. 
Dan verder naar huis en hebben we
een wijnreis vol met mooie 
 herinneringen mee! 
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Dankeschön!!

SOTTO IL TAPPO
Jeroen Bos

 +31 (0)6 51337836 
Westeinde 210 

7671 CH VRIEZENVEEN – NL
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Coaching - Gastvrijheid - Wijn

 


